
 

 

 

 

 

 

Leeuwarden, 10 maart 2024 

 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

Beste en gerespecteerde ouders, broeders en zusters, 

 

De moskee Assalaam te Leeuwarden wil de gemeenschap graag oproepen om maandag – 

11 maart 2024 – te beginnen met het vasten van de maand Ramadan.1  

 

Op de volgende pagina ziet u het programma in de Ramadan in de moskee Assalaam. 

 

We verzoeken u dit bericht zoveel mogelijk te delen met broeders en zusters van onze 

gemeenschap in en rond Leeuwarden. 

 

Hoogachtend en met vriendelijke vredesgroet, 

 

Het bestuur 

  

                                                           
1
 Dat betekent dat we vanavond onze eerste nachtelijke (vrijwillige taraweeh) gebeden bidden. 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA RAMADAN 2024/1445 
 

DAGELIJKS 

 We bidden samen de verplichte en vrijwillige gebeden in de moskee. 

 Op maandag t/m vrijdag wordt er na het Asr-gebed een (korte) les gegeven in het 

Arabisch door Imam si Larbi Chrakoua. 

 Elke avond na het Eicha-gebed wordt er kort tijd genomen om geld in te zamelen 

voor de uitbreiding van de moskee 

 We bidden de Taraweeh-gebeden na het Eicha-gebed. 

 

VRIJDAGS 

 Het bijwonen van de preek (met Nederlandse vertaling) en het gezamenlijk bidden 

van het vrijdagmiddaggebed. 

 Na het vrijdagmiddaggebed wordt er geld ingezameld voor de uitbreiding van de 

moskee 

 Een gezamenlijke iftaar voor de vrouwen (georganiseerd door de vrouwen). 

 

ZATERDAGS EN ZONDAGS 

 Elke zaterdag en zondag een gezamenlijke iftaar (voor de mannen). 

 Elke zaterdag wordt er na het Asr-gebed een lezing gehouden: 

- op 16 maart door Imam si Ibrahim Saddouki (in het Berbers/Darija); 

- op 23 maart door Imam si Ibrahim Saddouki (in het Berbers/Darija); 

- op 30 maart door Ustadh si Abdoullahi Bentaieb (in het Nederlands); 

- op 06 april door Ustadh si Nacer Loukili (in het Nederlands).  

 Elke zondag wordt er na het Asr-gebed een lezing gehouden: 

- op 17 maart door Imam si Larbi Chrakoua (in het Arabisch/Darija); 

- op 24 maart door Imam si Larbi Chrakoua (in het Arabisch/Darija); 

- op 31 maart door een geleerde uit Marokko (in het Arabisch); 

- op 07 april door Imam si Larbi Chrakoua (in het Arabisch/Darija). 

 


